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Esaw wordt verweten dat hij zijn eerstgeborene recht heeft geminacht. Hij verkocht het 
voor een stukje brood en soep en verdween.  
 
Een goede deal. Want zoals hij zelf zei: ‘ik zal sterven, dus waarom zal ik het recht willen’.  
 
Rabbijn M. Feinstein stelt een vraag. Waarom vinden we de houding van Esaw zo erg? 
Uiteindelijk als hij er niets aan vindt en oprecht bang is voor de straffen die ook een deel 
van dit voorrecht kunnen zijn, lijkt het terecht om er vanaf te zien.  
 
Het antwoord mag alleen hij geven. Hij zegt namelijk dat als iemand in zijn leven voor een 
uitdaging komt, voor een keuze wordt gesteld om ‘boven het maaiveld uit te steken’, hij of 
zij dat niet mag weigeren omdat je bang bent voor de verantwoordelijkheid.  
 
Iedereen maakt fouten maar dat is nog geen reden om al van tevoren van de stap af te 
zien.  
 
En inderdaad wie als Rav Feinstein, die jarenlang het halachische jodendom op zijn 
schouders heeft gedragen mag zoiets zeggen.  
 
Veel mensen kiezen voor een rol als stuurman aan de wal. Maar verwachten dan ook dat 
hun stem gehoord wordt.  
 
Ja’ akow wordt genoemd een man die in tenten zat, meervoud. Hij kan zaken van alle 
kanten bekijken, maar hij was de bechor, hij was de eerstgeborene en op hem rustte deze 
taak nu.  
 
Alle anderen waren stuurlui aan de wal. Veel mensen zijn bang voor dit soort 
verantwoordelijkheden en dat is begrijpelijk. Want dan overblijft is steun en hulp voor al 
diegene die wel de bechor-functies in onze wereld oppakken. 


