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De beroemde ladder van Ja’akow.  
 
Hij droomde en zag engelen naar boven en naar beneden gaan, de top van de ladder was 
in de hemel.  
 
Het woord voor ladder heeft de getallenwaarde van 136, net zoals het woord mamon, 
geld.  
 
En aan de hand van enkele verklaringen kunnen we deze bekende episode als volgt 
interpreteren.  Toen Awraham Awienoe zijn bediende wegstuurde om een vrouw voor zijn 
zoon te zoeken, zond hij grote rijkdommen met hem mee.  
 
Jitschak heeft dit ongetwijfeld ook gedaan, toch komt Ja’akow met lege handen bij Lawan 
aan.  
 
De reden hiervoor is dat Esaw zijn zoon Elifaz achter Ja’akow aanstuurde om hem te 
doden. Hij wilde dat niet doen maar wilde ook naar zijn vaders luisteren.  
 
Dit dilemma werd opgelost door dat hij alle rijkdommen van Ja’akow afpakte. Zo kwam het 
dus dat Ja’akow berooid achterbleef.  
 
Toen hij sliep was hij dus een arme, eenzame vluchteling die niet wist wat de toekomst 
hem zou brengen.  
 
De droom kan nu als volgt worden uitgelegd:  Hasjem belooft hem bescherming en 
levensonderhoud en zegt hem: met de materiële welstand die Ik je beloof kun je stijgen en 
dalen.  
 
Goede daden en slechte zaken doen, met de mogelijkheid om tot de hemel te geraken.  
 
Kies dus op je pad het goede te doen. Helaas leven wij in tijden dat mensen met hun 
mogelijkheden ervoor kiezen om slecht te doen.  
 
Terreur, agressie, bedreigingen, ze zijn aan de orde van de dag. De ladder leidt tot in de 
hemel, maar alleen als we onze wereldse eigendommen goed gebruiken. 
 


