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5776 Misjpatiem - Vergis je niet 
 
 
 
 
Aan het einde van de parasja keert de Tora terug naar de gebeurtenissen voorafgaande 
de Matan Tora.  
 
Om precies te zijn wordt uit de hele week van 1 Siewan tot en met de 6e de vierde dag 
pas nu verteld (volgens Rasjie).  
 
Op die dag schrijft Mosjé in opdracht heel sefer Bereesjiet, het eerste boek van de Tora en 
de verschillende geboden die het volk al gekregen had.  
 
Dat samen heet het sefer Habriet, het boek van het verbond en daarover zegt het volk de 
beroemde woorden: naase wenisjma, wij zullen de geboden doen en er naar luisteren. 
 
De vraag is waarom dit verhaal uit het verband wordt gerukt en pas nu aan het einde van 
de parasja wordt verteld. De reden kan zijn dat de Tora ons iets wil leren.  
 
Na alle hoge en spirituele geboden, somt onze parasja een lange reeks voorschriften voor 
die iedere goed georganiseerde maatschappij nodig heeft.   
 
Dit lijken op het eerste oog geen geboden die een Tora nodig hebben. Eerlijk handelen, 
schade betalen als je die gemaakt hebt, geld lenen en terugbetalen - ga maar door.  
 
De boodschap is dus duidelijk dat we ons daarin vergissen.  
 
Juist in de handel en wandel kunnen we veel terug zien van iemands G'dsvrezendheid. 
Juist daar onderscheidt de vrome Jood zich omdat hij weet dat juist daar de Tora de 
nadruk oplegt.  
 
Daarom zijn deze voorschriften omringt door de verhalen van de Matan Tora.    
 


