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5776 Emor - Geef niet op 
 
 
 
 
Emor weámarta: 'Zeg', 'en jij zult zeggen'.  
 
Met deze dubbele opdracht begint de parasja. Rasjie schrijft: 'Emor we'amarta om de 
volwassenen te waarschuwen omtrent de jongeren'.  
 
De Kohaniem moeten hun kinderen goed inwijden in de dienst, daar moeten ze al van 
jongs af aan werk van maken.  
 
Er wordt opgemerkt dat het verschil tussen emor en we'amarta de letter tav is, die staat 
voor 400. En in dat verband wordt het talmoedische verhaal vertelt over rabbi Freida die 
een bijzondere leerling had: pas na 400 keer de stof herhalen begreep hij het.  
 
En zo onderwees de rabbijn hem 400 keer, dag na dag. Op een dag zei de rav tegen de 
leerling: 'vandaag moet ik eerder weg, ik heb een belangrijke afspraak'.   
 
Na de gebruikelijke 400 keer vroeg hij hem: 'Nu, snap je de stof?' Het antwoord was 
ontkennend:  'Ik heb niet kunnen opletten, iedere keer dacht ik: 'nu gaat de rebbe weg, nu 
stopt hij'. En rabbi Freida was zo kwaad nog niet of hij herhaalde de stof die dag nog eens 
400 keer.  
 
Toen kwam er een stem van Hasjem die zowel de leraar als de leerling een grote beloning 
in het vooruitzicht stelde. De les is duidelijk: we moeten onvermoeibaar doorgaan met 
onze kinderen te vertellen over het Jodendom en waarom het de moeite waard is.  
 
Ook als ze nu niet luisteren omdat ze met hun gedachte ergens anders mee bezig zijn, als 
wij niet opgeven, dan zullen zij het uiteindelijk snappen. Emor: we'amarta 


