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5783  Pesach (1) -  Echt Vrij 
 

 
Pesach is de 'zeman chéroeténoe', de tijd van onze bevrijding. Maar in die bevrijding schuilt 
een gevaar. 
 
Het Joodse volk werd gesommeerd om binnen te blijven tijdens die bewuste nacht, na de 
dood van de eerstgeborene en de daaropvolgende toestemming van de Pharao om het land 
als vrije mensen te verlaten. De nu net bevrijde mensen moesten wachten tot hun leider de 
opdracht zou geven zodat: de vernietiger niet in je huis zal komen (zie Sjemot 12:22-23). 
Hasjem Zelf redt ons uit Egypte en van de dood der eerstgeborene..welke vernietiger kan 
ons dan nog raken? 
 
De vrijheid zelf. 
 
De Gemara (T.B. Nedarim 49b) vertelt van rabbijn Jehoeda dat hij over zichzelf getuigde 
dat als hij de vier bekers wijn op de seider avond had gedronken hij hoofdpijn had tot 
Sjawoe'ot. En de uitleg van dit verhaal is niet dat rabbi Jehoed zo ziek werd van de wijn dat 
hij zeven weken last had,  want dan zou hij vrijgesteld zijn wijn te drinken. De uitleg is dat 
hij de vrijheid die hij op Pesach voelde, vreesde tot hij op Sjawoe'ot de matan Tora net zo 
voelde. Beide momenten waren voor rabbi Jehoeda alsof hij het zelf meemaakte, ieder jaar 
weer.  
 

En vrijheid zonder kaders, losbandigheid zonder regels, daar kreeg rabbi Jehoeda uit pure 
angst voor wat hij zou kunnen doen, hoofdpijn van. 
 
En dat was de masjchiet..de vernietiger. De vrijheid zelf. 
 
Vandaar dat de uittocht van Egypte altijd in verband gebracht wordt met het houden van de 
Tora. 
 
Echt vrij is immers de mens die zich laat leiden door de Tora en de Mitzwot: er is niemand 
werkelijk vrij, dan die die zich bezig houdt met Tora.(Kalla Rabati 8:13). 


