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Vandaag is de eerste dag van de 'Omertelling. 'Hajom jom echad', 'vandaag is dag één'. 
Dit doet ons denken aan  de vijfde zin van de Tora: 
'....en het was avond en het was ochtend, dag één". 
 
Rasji merkt op dat je hier het rangtelwoord 'eerste' had verwacht: 'de eerste dag' en niet: 
'dag één', en de uitleg is dat op dat moment Hasjem Eén was, de andere levende 
schepselen zoals de engelen waren nog niet geschapen. 
 
Hoe leggen we het gebruik van het telwoord 'één' in plaats van het rangtelwoord 'eerste' uit 
in verband met de 'omer? 
Want we houden dit stug vol. 
'Vandaag is dag tien (asara jamim) van de'omer' niet: de tiende dag (jom ha'asiri) 
 
Een rangtelwoord gebruik je als alle onderdelen van de opsomming bij elkaar horen en 
samen een eenheid vormen. Dus: het is de zevende dag Pesach. Niet: dag zeven van 
Pesach (en dat geldt ook voor de achtste dag Soekot ondanks dat dit een apart feest 
genoemd wordt). 
 
En de dagen van de Omer horen niet bij elkaar. Ze horen op elkaar, na elkaar, maar zijn 
geen eenheid van dagen. Iedere dag is zijn eigen identiteit.  Iedere dag is een bouwsteen 
die ons opbouwt uit de droevige spirituele situatie die wij hadden bij de uittocht van Egypte 
op weg naar de Matan Tora, de Gift van de Tora, het spirituele hoogtepunt van ons volk in 
haar hele geschiedenis. 
 
Vandaar ook de bekende regel dat als je een dag niet heb geteld je 'uit' bent - en niet meer 
verder telt met beracha, er ontbreekt een dag, er ontbreekt een steen. Zo kan je niet bouwen! 
 
De weken waar we nu aan beginnen bouwen we steen voor steen aan onszelf.  Laten we 
geen dag overslaan. 


