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5783  Pesach (3) -  Niet ophouden 
 

 
Sjabbat Chol Hamo’eed Pesach 
 
Vandaag wordt Sjir Hasjirim gelezen, daarom een gedachte die uit dit boek voortkomt. 
 
In het begin van het derde hoofdstuk vertelt Sjelomo Hamelech een verhaal van een vrouw die haar 
geliefde zoekt en eerst maar niet kan vinden. 
 
“In de avonden, als ik (eindelijk) op mijn bed lag, zocht ik hem die ik zielslief had, ik heb hem gezocht 
en hem niet gevonden” . Daarna wordt beschreven hoe zij opstaat en door de stad doolt om hem te 
vinden, hem uiteindelijk vindt en zo met hem wordt verenigd ( Sj.Ha. 3:1- 4).  
 
De verklaarders geven verschillende uitleggen aan wie deze man en vrouw zijn. Rasji zegt dat het 
over de 38 jaar in de woestijn gaat waarin Mosjé geen contact met Hasjem heeft gehad.  
 
Hoe komt Rasji daarbij? 
 
De verklaarders wijzen hier op het meervoud van het woord ‘avonden’. Binnen de context van dit 
verhaal zou het enkelvoud ‘avond’ logischer zijn. Is de vrouw inderdaad meerdere avonden haar 
geliefde gaan zoeken? 
 
We leren hier een belangrijke les, die we inderdaad ook van Mosjé in de woestijn kunnen leren: het 
is niet verkeerd om meerdere keren om iets te dawwenen. Het is geen gebrek in emoena - geloof in 
Hasjem - om steeds weer te dawwenen voor iets. 
 
Rabbi Sjelome Eiger was nog meer dan een beroemde geleerde, een veelgezocht adres voor 
iedereen die wilde laten dawwenen voor een zieke. Van heinde en verre deed men moeite om een 
naam van een zieke onder zijn aandacht te krijgen. Een koopman die ook een naam van een 
familielid had doorgegeven, kwam op zijn reis weer in de stad waar Rabbijn EIger woonde. Hij zocht 
hem op en gaf hem nog een keer de naam van de zieke. Hierop zei Rabbi Eiger: Ik heb al 
gedawwend voor deze zieke en ik dawwen maar een keer voor iemand.  
 
Maar het is juist van Mosjé dat we anders leren. Hij is bekend erom dat hij meer dan 500 keer 
dawwende naar Hasjem - en wie kan zich een voorstelling maken wat één keer dawwenen van 
Mosjé was (denk aan het dawwenen van hem tijdens de 10 plagen, voor Mirjam e.d.) om toch vooral 
toegelaten te worden in Eretz Israel. Toch stopte hij niet toen Hasjem hem schijnbaar niet 
antwoordde. Nee, hij ging verder tot Hasjem Zelf genoodzaakt werd te zeggen: ”genoeg, dawwen 
nu niet meer hierom!” 
 
Dat leert ons het meervoud van het woord “avonden’. Volgens welke verklaring ook, herhaalde de 
zoektocht zich keer op keer en gaf zij niet op. 
 
Pesach is de tijd van de verlossing, Niesan de maand van de verlossing, laten we niet ophouden 
met te vragen om die uiteindelijke verlossing die alle andere gebeden overbodig zal maken. 
 

 


