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5783  Pesach (4) -  Voortrekken 
 

 
Pesach achtste dag. 
 

 

 
Op Jom Tov horen wij de woorden van de Priesterzegen.  
"Jisa Hasjem Panav elecha wejaseem lecha sjalom…" 
"Moge Hasjem Zijn gezicht naar u wenden en je sjalom - vrede schenken". 
 
De Gemara (T.B berachot.20) begrijpt dat “Jisa Hasjem” hier betekent dat Hasjem het Joodse volk 
bevoorrecht.  
De Gemara vertelt dat, omdat er ook staat over Hasjem: 
"Asjer lo jisa paniem…." 
"Hij die niet bevoorrecht….(Dew 10:17)" 
De engelen vroegen  aan Hasjem: hoe kunt U het Joodse volk voortrekken? En toen antwoordde 
Hasjem hoe kan ik dit volk niet voortrekken want zij hoeven immers slechts te bensjen als zij zich 
verzadigd hebben en bensjen al als zij slechts een kleinere maat van een olijf of een ei hebben 
gegeten”.  
 
En de uitleg van deze Gemara is als volgt: 
Hasjem wilt dat wij Hem bedanken na een verzadigende maaltijd - we’achalta we’sawa’ta - maar het 
Joodse volk is al tevreden met minder. Wij bedanken Hasjem voor een karige maal van slechts één 
kezait - olijf, tevreden alsof het groot diner is.  
En daarom zegt Hasjem net zoals zij - het Joodse volk - Mij bedanken voor weinig ALSOF Ik hen 
veel geef, zo kan Ik hen meer geven dan hen toekomt. 
 
En deze gedachte hoort bij Pesach.  
Laten we even denken aan de huisvader die op 10 niesan een lam heeft gekocht. Vier dagen lang 
houdt het diertje hem wakker, vastgebonden aan het bed, totdat op 14 niesan de huisvader het 
diertje naar de Tempel brengt. Daar komen nog velen die het pesachoffer brengen. Eenmaal 
geslacht neemt hij het diertje mee naar de seider en legt het op tafel. Hij vertelt zijn disgenoten over 
de uittocht en ze eten matza en maror en een hele maaltijd en dan - als dessert - als hij al verzadigd 
is, eet hij een kezait - een olijf - van het lam. Niet meer want hij kan niet meer eten. En ook zijn 
tafelgenoten krijgen allemaal een kezajit. En er zijn zoveel tafelgenoten dat het lammetje verdeeld 
wordt -iedereen eet een beetje en is Hasjem dankbaar voor heel veel! 
 
Tevreden zijn met wat je hebt, dat is de Sjalom die aan het einde van de beracha staat. De innerlijke 
tevredenheid met wat je hebt dat is de grootste beracha die Hasjem ons kan geven.   


