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5784  Teroema - Wat kapot is, kan je herstellen 
 

Als we de wereld rondom ons bekijken, komt de vraag op waarom het allemaal zo moeilijk 
moet gaan. Oorlogen, ziekten, ruzies, armoede, we worden er moedeloos van. Waarom is 
de wereld niet perfect? Beter gezegd: perfect zoals wij mensen dat begrijpen. We geloven 
volledig dat de wereld precies is zoals Hasjem dat wilt! En dan vragen wij dus: waarom wil 
Hasjem de wereld zo imperfect, in onze ogen. 

In de parasja van deze week vinden wij de opdracht tot de bouw van het misjkan. De wanden 
van deze tabernakel bestonden uit palen, kerasjiem. Deze waren ongeveer 6 meter hoog 
en 90 centimeter breed en diep.  Een stevige paal. Daar waren er 20 van aan iedere kant. 
Voorwaar, een stevige wand.  

Maar dan verplicht Hasjem ons tot iets vreemds: “twee pinnen per pilaar zul je maken 
(Sjemot 26: 17)”. Dat betekende het volgende: aan de onderkant van deze stevige palen 
moest je  stukken weghalen. Een stuk van de zijkanten en een stuk in het midden. Wat er 
over bleef was dan een soort omgekeerd stukje Lego. 

De paal was nu niet meer stevig. Hoe kwam het dat hij toch bleef staan? 

Hiervoor werden wij verplicht de voetstukken te maken, de adaniem (H.L. 21 en verder) 

Twee voetstukken per paal zorgden ervoor dat de pinnen in een soort bakje stonden en zo 
werd de paal weer stevig. Deze adaniem waren van zilver. 

Dus op zich stevige palen werden kapot gemaakt om ze daarna weer te herstellen met 
behulp van zilveren voetstukken.  

De Tora verplicht ons tot het geven van de machatziet hasjekel, de halve sjekel zilver die 
ieder lid van het Joodse Volk jaarlijks gaf (Sjemot 30:11-16). Rasji (daar op zin 15) vertelt 
dat het zilver gebruikt werd voor de bouw van de adaniem.  

Nu kunnen we de boodschap achter dit alles begrijpen: 

Hasjeem kan deze wereld perfect maken - net zoals de pilaren vanaf het begin. Maar Hij 
doet dat niet, Hij haalt er stukjes vanaf, als het ware. En wij kunnen die ontbrekende stukken 
invullen met onze bijdrage: de halve sjekel die iedereen geeft, die later de bijdrage van het 
volk die de Tempeldienst financierde, symboliseert de kracht van de optelsom van al onze 
inspanningen. 

Iedereen doet iets en samen wordt dat een voetstuk waarop het hele misjkan - metafoor 
voor deze wereld! - kan staan. De misstanden in de wereld zijn een oproep om iets te doen!  

Wend je niet af van wat er gaande is, maar kom in actie. Dan vormen wij samen de basis 
voor de perfecte wereld!  

 


