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5784 Pesach 7 - Twee Zaken 

 

 

Onze visie op het wonder van vandaag, de doortocht door de zee, is ongeveer zo: 
 

Het Joodse volk is door Hasjem uit Egypte gehaald, een week geleden, staat nu voor de zee. Hasjem 
zegt het volk de zee in te lopen, die splitst en het volk wordt op bovennatuurlijke wijze gered van 
haar achtervolger.  

Maar deze visie is te simpel, correct maar te simpel. 

Op 15 Niesan trekt een volk uit, op 22 Niesan worden individuen gered. Op 15 Niesan heet het : 
betzeet Jisrael mimitzraim, Als Israel Egypt, op 22 Niesan is het: jediediem (vrienden - sjachariet) 
vrienden heeft U door de zee gehaald. 

Op 5 Niesan is 1 volk gered, op 22 Niesan zijn meer dan 2 miljoen mensen 1 voor 1 gered. Allemaal 
toevallig op dezelfde manier, met hetzelfde wonder maar als individu. 

Twee maal per jaar lezen we deze parasja. Maar: twee keer een andere haftara. Vandaag, 7e dag 
Pesach:  het lied van de David. Parsjat Bejsalach: de haftara het lied van Dewora. 

David is het lied van de enkeling die Hasjem bedankt voor alle reddingen die hij in zijn leven heeft 
meegemaakt. Dewora is de moeder van het volk dat gered wordt van Sisera. 

Het lied van de eenling tegenover het lied van het geheel. 

Allebei een reden tot feest, allebei nodig. 

Onze Chachamiem zeggen over twee zaken dat die voor Hasjem net zo moeilijk zijn als de splitsing 
van de zee: het vinden van de juiste levenspartner - de sjidduch en parnasa het levensonderhoud 
van iedereen. Typisch twee zaken die volledig toegespitst zijn op de noden van een individu. Maar 
iedereen wel nodig heeft. De redding van de individu terwijl hij zich bevindt midden in een groter 
geheel, dat is het momentum van de splitsing van de zee. 

Vandaar ook dat het lied van vandaag, het lied bij de zee, helemaal in het enkelvoud staat: “ik zal 
zingen… Hij is mijn G-d…enz., enz. Een lied dat iedereen zong, als een groep individuen. 

Laten we van deze kennis gebruik maken en vandaag op de zevende dag Pesach Hasjem vragen 
voor deze twee zaken die iedereen wel nodig heeft: parnasa en sjidduch. 

Moge Hasjem allen dat geven wat zij nodig hebben. 

 


