5784 Sjawoe’ot - 1 - Speler zijn

Rabbijn Pesach Krohn vertelt een verhaal van de Lubavitsjer Rebbe zt’l.

Het is in de jaren vijftig, toen men nog makkelijker bij de Rebbe binnen kon komen, toen een
Bar Mitzwa jongetje met zijn vader bij de Rebbe kwam voor een beracha.

De Rebbe nam alle tijd voor deze beracha en vroeg toen aan de jongen of hij van sport
hield. De jongen zei “ja”, hij hield van American Football. Toen vroeg de Rebbe welke zijn
favoriete team was. Verbaasd, dat dit de Rebbe iets kon schelen, antwoordde hij: de
Brooklyn Dodgers Toen vroeg de Rebbe: “en neemt je vader je wel eens mee naar een
wedstrijd?”. "Ja" zei de jongen, onlangs nog. Maar de Rebbe wilde nog meer weten: “en
deden zij het goed?”. “Nu, eerlijk gezegd niet zo, wij zijn ook eerder weggegaan en niet tot
het einde gebleven”. “Oh,”vroeg de Rebbe, “en de spelers? Zijn de spelers ook eerder
weggegaan?” “Nee, natuurlijk niet, zij zijn toch de spelers! Die kunnen niet eerder weggaan

als het moeilijk wordt”.

“Precies” zei de Rebbe, “dat wilde ik horen. Spelers lopen niet weg, fans kunnen afhaken,.
Zo is het ook met Bar Mitzwa worden, de Tora en de mitzwot van Hasjem. Wij zijn allemaal
‘fans’ maar als het moeilijk wordt dan lopen veel mensen weg. Maar als we spelers zijn dan
kan dat niet, dan blijven we ook als het moeilijker wordt.”

Hoe belangrijk is het om dit verhaal vandaag te horen. De dag waarop wij vieren dat Hasjem
ons de Torah heeft gegegeven, waarop wij de 613 mitzwot hebben ontvangen. Op deze dag
moeten we ons de vraag stellen zijn wij slechts fans die komen als alles goed gaat, als alles
soepeltjes loopt, of zijn wij de spelers? Die mannen en vrouwen die zorgen dat alles wat
een Jood nodig heeft aanwezig is. De mensen die klaar staan om als eerste er te zijn en te
zorgen voor de gemeenschap...

De Torah is het meer dan waard. Laten wij haar “spelers” zijn!
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