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Het Choemasj is op verschillende manieren ingedeeld. Wij kennen de parsjiot van de week, die 
eigenlijk sidrot zijn. Deze zijn door het Joodse Volk in de loop van haar geschiedenis zo geworden. Er 
is een verdeling van Perakim, hoofdstukken, die wij weliswaar gebruiken maar geen Joodse oorsprong 
heeft. 
 
De enige verdeling die de Tora zelf kent is die in alinea’s. En dan wel op twee manieren. Als de alinea 
open is gaat de tekst op de volgende regel verder, als zij gesloten is gaat de tekst op dezelfde regel 
verder. Deze worden dan ook “open” en “gesloten" parsjiot genoemd. 
 
De parasja van deze week is daardoor opvallend dat er geen enkele opening in de tekst staan vanaf de 
eerste tot en met de laatste zin. 
 
Rasji legt uit dat de verdeling in parsjiot teruggaat tot het allereerste moment van het schrijven van de 
Tora. Mosjé schreef een paragraaf en kreeg dan de tijd om na te denken en vragen te stellen over 
hetgeen hij net geschreven had. 
 
Als er geen openingen zijn, is er dus blijkbaar geen plaats voor een vraag of een momnet van 
nadenken. 
 
Aan het begin van de parasja vlucht onze aartsvader Ja’akov halsoverkop voor zijn broer Esav.  Hij 
komt berooid aan bij zijn oom Lawan waarop een periode van hard werken volgt. Gedurende die tijd 
blijkt Lawan een oplichter te zijn die hem op alle mogelijke manieren dwars zit. 
 
Als Ja’akow bij iedere tegenslag bij de pakken was gaan neerzitten en zijn moeilijke lot zou gaan 
overpeinzen, was er niets terechtgekomen van zijn toekomstplannen: de vader van het Joodse Volk 
worden. En daarom kreeg hij die tijd niet.. 
 
Van de ene situatie viel hij in de andere zonder dat hij de tijd kreeg om op adem te komen, bij wijze van 
spreken. 
 
En ook Mosje, die het verhaal opschreef, krijgt die tijd niet. Want als Ja’akow uiteindelijk terugkeert 
naar Eretz Israel dan heeft hij een groot gezin, vier vrouwen, 13 kinderen , 12 stammen, rijkdom, alles 
wat  hij wilde hebben! 
 
De periode van Ja’akow bij Lawan wordt wel vergeleken met ons galoet. Volgens het bekende principe 
van : wat er met de aartsvaders is gebeurd, gebeurt ook met zijn kinderen. 
 
Zo dienen wij dan ook de gebeurtenissen die me ons volk gedurende dat galoet gebeuren niet één voor 
één te bekijken maar alleen, op de dag dat we terugkeren naar Eretz Jisrael en dit galoet eindelijk 
voorbij is, dan, haienoe kecholmiem, zullen we zijn alsof we gedroomd hebben en zullen wij verbaasd 
staan over wat wij allemaal bereikt hebben ondanks alle tegenslagen en pijn.  
 
Moge dat spoedig en in onze dagen gebeuren, Ameen! 


